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Welkom 
 

Bidden om nabijheid (Naar Manu Verhulst)  

In het gelovig worden, is er zo’n moment 
waarop God laat voelen  
dat Hij heel dicht bij is, 
meer nabij dan een mens nabij kan zijn. 
Een piepklein moment 
zo klein dat je er niet over kunt spreken, 
zo intiem dat je er met niemand 
over mag praten, 
zo wederkerig dat je het zelf  
nauwelijks kunt geloven. 
  
Ooit werd het beschreven  
als een brandend braambos, een zachte bries, 
of als iemand die in de storm van het leven  
naar je toekomt. 
Het is de wondere ervaring van God  
die in je leven wilt binnenkomen 
en de deur open vindt. 
Je kende God al geruime tijd, 
je wist Hem zelfs aan te spreken 
tot het moment dat Hij jou aansprak 
en jij op dat moment aandachtig was. 
Een flits van herkenning 
van het plotse besef dat Hij er is … 
Op dat piepkleine moment van herkenning 
begint het verhaal van grote liefde. 
Wees ook ons zo nabij, God. 
Amen. 

 
 
19e  zondag a- jaar  

13 augustus 2023 

 

In de storm van 

ons leven... 

brengt Hij moed 



Loflied 

Openingsgebed   

Zie ons, hier samengekomen, God 
om houvast te zoeken , 
op zoek naar bemoedigende woorden, 
om vertrouwen 
en om onszelf, elkaar en U te vinden. 
Wees ons dan ook bemoedigend nabij. 
In Jezus vond Gij een betrouwbare bondgenoot. 
Mogen ook wij ons door U laten leiden 
en vertrouwen in Jezus als een veilige gids  
op onze levensweg. Amen. 
  
Inleiding op de lezingen 

In de eerste lezing horen we hoe de profeet Elia 
God voelbaar mag ervaren in de stille koelte. 
Daardoor krijgt hij weer moed en vertrouwen. In 
het evangelieverhaal horen we hoe Jezus' vrien-
den houvast vinden in Zijn uitgestoken hand en in 
de rust die van Hem uitgaat. 
 

Eerste lezing Kön 19, 9a.11-13a  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lied  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zochten U o Heer  
en onze mond werd taal, 
het wonder van vergeven  
en danken duizend maal. Want...... 
 
Wij zochten U o Heer  
en vonden een gebaar: 
het wonder van twee handen,  
die zoeken naar elkaar. Want......  
 

Mededelingen 

 

Zegen en zending 

 

Bedevaart  

naar de Boskapel van Puivelde 
 

Woensdag 16 augustus 

 

De viering is om 19u  

in de rustige bossen van Puivelde. 

 

We kunnen er met de fiets naar toe: 

samenkomen aan de kerk van Tereken  

om 18u15, vertrek om 18u30. 

 

Wie liever met de auto (mee)rijdt,  

kan dit ook afspreken. 

 

Nadien zijn we te gast om  

iets te drinken en te zingen,  

ten huize van Agnes en Dirk, 

Pottenbakkerstraat 8 

9100 Sint-Niklaas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding communie 

 
Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader,  
dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van  de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.  
 

Communie 

 

 
Lichtpuntje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slotgebed   

God zie naar ons om en draag ons. 

God zegen ons, laat ons goed spreken tot andere 

mensen. 

God behoedt ons 

om niemand uit onze genade te laten vallen. 

Gij spreidt uw liefde over ons 

en schenkt ons diepe vrede. 

Laat ons voelen dat we gemaakt zijn  

voor liefde en vrede. 

Dat de ontmoeting met onszelf en met elkaar 

ons mag thuisbrengen bij U, aanwezige God. 

 
Amen 

Lied 

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig 
tot wij in U volkomen zijn. 
 
We luisteren samen met de kinderen naar 

het evangelie van vandaag  (Naar Mt 14, 22-33 ) 

 

Orgelmuziek 
 

Homilie 

 

Voorbeden 

Voor hen die getuigend geloven en voor hen die 
twijfelen,  
spreek uw bemoedigend woord, Heer. 

Voor hen die stormen in het leven ervaren, 
spreek een vertrouwvol woord, Heer. 
 
Voor hen die vertrouwen en trouwen, 
spreek een liefdevol woord, Heer. 
 
Voor hen die zekerheid zoeken, 
spreek een liefdevol woord, Heer. 
 
Voor hen die werken in stilte, 
spreek een liefdevol woord, Heer. 
 
Voor hen die leiding geven in kerk en wereld, 
spreek een vertrouwvol woord, Heer. 
 
Voor hen die bang zijn, 
spreek uw bemoedigend woord, Heer. 
 
Voor hen die op zoek zijn  
naar een nieuwe thuis, 
spreek een liefdevol woord, Heer. 
 
Voor hen die gestorven zijn. Dat zij verder leven 
in onze herinnering en in ons hart  
(…). 
 
Neem hen op in Uw liefde, Heer.  



Geloofsbelijdenis 

 

Ik geloof dat God de mens geschapen heeft 

als een zoeker naar vriendschap en liefde, 

naar vrede en waarheid, 

naar een nieuwe aarde. 

 

Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus, 

ons op deze weg is voorgegaan, 

doorheen lijden en dood, 

naar verrijzenis en nieuw leven. 

 

Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft 

en ons uitnodigt mee te bouwen 

aan een wereld waar het goed is  

om te wonen: Gods rijk op aarde. 

 

Ik geloof dat wij samen, als gemeenschap, 

op weg zijn naar geluk 

en dat Hij ons daarom zijn Geest schenkt 

om te kunnen standhouden in goede en kwade da-

gen van het leven. 

 

Ik geloof dat God  

ons allen zal samenbrengen 

en ons leven zal voltooien. 

Ik geloof dat Hij daarom niets verloren laat gaan 

van wat uit liefde geboren is.  

Amen. 

Offerande (Orgelmuziek)  
Delen van wat we hebben, 

om onze geloofsgemeenschap 

mee te dragen.  

Dank je wel om dit te doen! 

Je kan iets in het mandje 

leggen waarmee de 

misdienaars rond komen, 

of het kan via bankapp 

(niet via payconiq) 
 
Bidden bij brood van leven     
Het gezegend brood als teken van Jezus' leven en 

liefde staat in ons midden. 

Het wordt gedeeld, zoals ook mensen zich geven 

en hun gaven delen naar het voorbeeld van Jezus' 

leven. 

 

Vaak worden we overdonderd door het leven, 

met zijn stiltes en zijn stormen. 

Daarom danken wij U, God, 

omdat Gij ons samenbrengt zodat wij samen met U 

deze stiltes kunnen doorbreken en de stormen het 

hoofd bieden. 

Wij danken U voor het Brood dat ons doet delen  

in de levensweg van Jezus, 

die voert naar vrede, voorspoed en geluk. 

 

Daarom willen wij zingend bidden: 

Als door 't lied van de armen ons Christus spreekt 
en de nood in een vreugdelied openbreekt, 
dan heeft God ... 
 
Als de hand die we reiken ons kracht verleent 
en het kleed dat we schenken ook ons bekleedt, 
dan heeft God ... 
 
Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God ...   
 

Onze Vader 

 

Vredewens 

Het moet niet groot zijn, het mag teder 

met een klein gebaar. 

Men hoeft het niet te weten. 

Als het maar doordringt, 

Voelbaar voor wie het is bedoeld. 

Een glimlach, een hand, één enkel woord. 

Het moet niet groot zijn, 

Het mag teder met een klein gebaar. 

Zachtjes voelbaar als een lichte bries die je wang 

aanraakt. 

Een traan, een knipoog, één enkele blik. 

Ooit zal men het weten dat het uw vrede is  

die ons mensen één maakt. 

Ooit zal men het voelen… 

 

Die vrede van de Heer zij altijd met u.  

 

 


